Veel natuurschoon; van reuzenstern tot breedbekstrandloper

(tekst en foto’s Marjon Hoen)

Mijn man en ik gingen voor de eerste keer mee met een trip van de vogelclub.

We hadden ons ingeschreven voor een vogeldag rond het Lauwersmeer.
Al vroeg in de morgen ontmoetten wij een klein groepje vogelliefhebbers in
Borculo. We waren verbaasd. Best veel leden en zo weinig deelname.

Met twee personenauto’s reden we naar het hoge noorden. Wij zaten bij Hans

en Joost in de auto en maakten kennis met deze enthousiaste vogelliefheb-
bers. Wij dachten aardig wat te weten over onze gevleugelde vriendjes op

deze aarde maar al gauw bleek dat we echte beginners zijn. Eerlijk is eerlijk...

wij zijn pure natuurliefhebbers maar een paartje steenuilen in de achtertuin
betekent nog niet dat je alles over vogels weet.

Het was gezellig onderweg en we waren op de plaats van bestemming voor-
dat we het wisten. Ad voegde zich daar bij de groep omdat hij er op vakantie
was. Eerst even koffie en ontbijt dachten wij. Nee hoor... meteen werden de
kijkers uit de auto’s gehaald want grote zwermen grauwe ganzen en brand-
ganzen kwam aangeviogen. Na het nuttigen van de koffie wandelden we
rlchtlng de eerste wtkukpost Vele vogelgeluiden kwamen uit het riet. Ook

: een groep lepelaars vloog over ons en zij voegden
zich bij alle andere vogels in het meer. Meteen bleek
dat Ad naast zijn kennis over vogels ook één en ander
weet over de planten rond het meer. Hij wees ons op
het zeldzame plantje Parnassia!

Vervolgens arriveerden we in de kijkershut. Je weet
niet wat je ziet. Wat een mooi beeld van Nederland! Die natuurlijke omgeving
met alle vogels die zo op hun gemak hun ding doen. En wat zag ik? Helemaal
achter het meer liep net zo relaxed een kudde paarden. Volgens mij hebben

alleen Kirsten en ik - de paardenliefhebbers uit de groep - deze kudde gezien...

hi hi... De rest was vol in de ban van allerlei vogelsoorten. Mijn man ontdekte

zelfs een Indische gans... niet dat hij dat zelf wist maar de echte kenners wel!

De tijd vloog voorbij en we slenterden weer terug naar de auto’s om onze rit

rond het Lauwersmeer te vervolgen. Onderweg werden vele roofvogels
waargenomen. Ze dwarrelden op de termiek in de lucht rond. Prachtig!

We zette langzaam koers richting de haven van Lauwersoog. Daar zagen we
vele aalscholvers, allerlei soorten meeuwen en sterntjes. Grappig om te zien
dat deze vogels zich zo tussen de mensen thuisvoelen. Om onze maag
tevreden te houden gingen we eerst een visje eten om daarna door te
trekken naar de volgende uitkijktpost. Vanuit de auto zagen we een mooi
landschap voorbij schuiven. Dan zijn we er... we stonden weer buiten met
onze neuzen in de wind, die welkome afkoeling bood tijdens deze wel erg
warme zomerdag.

Co werd ondertussen steeds enthousiaster. Hij was op zoek naar specialiteiten.
En ja hoor hij zag een reuzenstern. Wauw! En dan een havik. Daarna was
de hoop gevestigd op het zien van de breedbekstrandloper. Van Ad had hij
gehoord dat deze de vorige dag hier was gesignaleerd. Maar al het getuur
door de kijkers leverde alleen teleurstelling op ... geen breedbekstrandloper.
Mij maakte het niets uit. Het was er mooi. De rust en het uitzicht op zoveel
vogels. Ik vond het prima zo. Maar iedereen gunde Co zijn pleziertje.

Dus gingen we verder op zoek naar de breedbekstrandloper. Op naar de
volgende uitkijkpost. Wandelend langs het meer. En weer zag ik een kudde
paarden. Nu heerlijk in het water plensend. En toen hoorden we van een
andere groep vogelaars dat de breedbekstrandloper was gesignaleerd bij
de vorige kijkpost. Oké kudde paarden of niet we gingen terug!... Ik was
ondertussen wel knap nieuwsgierig geworden naar dat speciale vogeltje.

Als we terug zijn is het beestje er nog steeds... een klein gevalletje met aan
het uiteinde een breed uitlopend snaveltje. Het liep parmantig tussen al die
ander vogels te drentelen in het water op zoek naar voedsel. Geweldig
gezicht. Jammer dat het diertje te ver weg zat om op de foto te zetten. Dat
betreft had de reuzenstern meer sterallures. Hij kwam een paar keer boven
onze hoofden langs vliegen.... niet te missen.... klik klik deden de camera’s.

Het was al tegen de avond dat de terugreis werd aanvaard. Toen we in Bor-
culo arriveerden waren we moe maar voldaan. Het was een echt dagje uit.
Dank voor alle info en aan de gezellige groep! Graag tot een volgende keer!



